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Bezinning 

Uitnodiging om lieve namen te gedenken en te noemen in de 
Johanneskerk Leersum 
 
De herfst is begonnen, een jaargetijde dat ons aanzet tot naar binnen 
gaan en naar binnen keren. Tot mijmeren en herdenken. In de herfst 
noemen we in de kerk de namen van "de mensen van voorbij", de 
mensen met wie we verbonden waren, maar die gestorven zijn.  
We doen dat omdat wij geloven dat levenden én doden bij God zijn 
geborgen, dat Hij begin en einde is van ieder leven en dat alle namen 
in de palm van Zijn hand staan geschreven. 
We maken ruimte voor verdriet, want dat troost, en voor dankbaarheid, 
want dat geeft kracht.  
 
Op zondag 2 november vieren we gedachtenis-dienst, oftewel: 
Allerheiligen. We noemen de namen van de mensen uit de kring van 
onze Johanneskerkgemeente die dit jaar overleden zijn. De familie is 
uitgenodigd om de kaars van gedenken aan te steken en er zijn weer 
nieuwe pagina’s toegevoegd aan het gedachtenisboek. Zo willen we 
een plaats geven aan het verdriet, het gemis én de herinnering. De 
cantorij zingt liederen van vertrouwen en troost. 
 

 
Engel in de herfst 
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Daarnaast is er de ruimte om een kaars aan te steken voor de mensen 
uit je eigen kring die je wilt gedenken. De bloemengroep maakt daar 
een mooie plaats voor, als ‘tuin van gedenken’. In overleg met de 
pastorale ouderlingen en de commissie eredienst willen we dit jaar voor 
het eerst ook al die namen hardop noemen als een groot dankgebed. 
Want juist het nog eens hardop klinken van namen die niet meer 
genoemd worden in het leven van alledag is zo’n krachtig ritueel. Door 
het luisteren naar al die namen van mensen die we kennen of niet 
kennen, ervaren dat wij deel uitmaken van een groter geheel. Natuurlijk 
blijft het in stilte aansteken van een kaars van gedenken ook een 
mogelijkheid, niet alles hoeft gedeeld te worden. 
Hoe gaat het in zijn werk? Er liggen op zondag 19 en 26 oktober 
strookjes papier klaar bij de kaarsentafel. Schrijf daarop de 
naam/namen van degenen die je wilt gedenken - of ze nou tot de 
gemeente hoorden of niet, of ze nou vorige week zijn overleden of 
twintig jaar geleden. Het mag de roepnaam zijn of juist de volledige 
doopnamen, net zoals jij het wilt horen, en de achternaam, maar geen 
jaartallen of de leeftijd van overlijden. Daarna doe je het briefje in de 
doos die er naast staat. Op zondag 2 november kunnen voor aanvang 
van de dienst voor het laatst namen worden ingeleverd. Een andere 
mogelijkheid is dat je mij de namen mailt tussen 26 okt en 1 november, 
dan zet ik ze op de lijst. Zo kan wie digitaal met ons verbonden is, ook 
meedoen in het gedenken. 
(mail: predikantjohanneskerk@pknleersum.nl) 
 
We hopen elkaar op die bijzondere zondag te ontmoeten.  
 
Diederiek van Loo 
 
 De bladeren vallen, vallen als van ver, 
 als welkten in de hemel verre tuinen; 
 ze vallen met ontkennende gebaren. 
 
 En in de nachten valt de zware aarde 
 uit alle sterren in de eenzaamheid. 
 
 Wij allen vallen. Deze hand zal vallen. 
 En kijk je naar de andere: het is in alle. 
 
 Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen 
 oneindig teder in zijn handen op. 
      Rainer Maria Rilke 
 

mailto:predikantjohanneskerk@pknleersum.nl
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Diaconie 

Collecten 

 
1e collecte 5 oktober 2025.  Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Israël 
Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen 
 
Joodse en Palestijnse kinderen komen elkaar in het dagelijks leven 
bijna niet tegen. Door het gescheiden onderwijs in Israël weten ze bijna 
niets over elkaars cultuur en gebruiken. Via het ontmoetings-
programma van het Rossing Center leren Joodse en Arabische 
leerlingen uit de hoogste klassen elkaar kennen. Ze bezoeken elkaar op 
school en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis en tradities. 
Vooroordelen verdwijnen. Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen 
zelf, maar voor de hele Israëlische samenleving. 
 
1e collecte 12 oktober 2025.        
Stichting de Regenboog 
 
Stichting De Regenboog biedt aan kwetsbare mensen in Amsterdam 
opvang en structuur, gaat eenzaamheid tegen en versterkt het sociale 
netwerk. Ondersteuning van mensen in sociale armoede wordt gedaan 
met vrijwillige maatjes en buddy’s, inloophuizen, maatschappelijk werk, 
re-integratie en veel meer. Maar vooral via tijd en aandacht voor elkaar; 
van mens tot mens. 
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Je kansen om maatschappelijk te slagen, zijn groter als je kunt 
profiteren van een sociaal netwerk. Gaat er iets mis in je leven (je verliest 
je baan, je gaat scheiden en moet je huis uit), dan kun je terugvallen op 
familie en vrienden. Je netwerk kan dan als vangnet fungeren in 
problematische tijden. Mensen zonder zo’n vangnet zijn op zichzelf 
aangewezen. Het risico neemt dan toe dat ze afglijden naar armoede, 
eenzaamheid en zelfs psychiatrische klachten of verslavingspro-
blematiek. Deze mensen hebben ook recht op hulp.  
De Regenboog wil er zijn voor die mensen. Voor mensen in (sociale) 
armoede. De Regenboog wil mensen verbinden, wil mensen motiveren 
en mobiliseren om zich in te zetten voor een kwetsbare stadsgenoot 
omdat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan: een dak 
boven je hoofd, drie gezonde maaltijden per dag, schone kleding en 
het gevoel dat je er niet alleen voor staat.  
Help mee, De Regenboog bestaat dankzij mensen die elkaar steunen. 
 
 
2e collecte 2e halfjaar 2025 
Straatpastoraat Utrecht  
 
De Diaconie heeft ervoor gekozen om in ieder geval het 2e halfjaar de 
2e collecte te bestemmen voor het Straatpastoraat Utrecht, omdat wij 
ons solidair willen opstellen met de gemeente in Utrecht waar de 
problemen rond de mensen die dak en/of thuisloos zijn vele malen 
groter zijn dan bij ons in ons dorp. Het Straatpastoraat Utrecht wil er zijn 
voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn, of geweest zijn en nog 
behoefte hebben aan contact. Het gaat dan om buitenslapers, mensen 
die in opvangplekken slapen, mensen die ergens op een bank bij 
anderen slapen en steeds weer naar een andere plek moeten etc., maar 
ook om mensen die dakloos geweest zijn en nu wel een eigen dak 
boven hun hoofd hebben maar het moeilijk vinden die plek tot een 
prettige thuisplek te maken. Vaak zit het daklozen-bestaan nog diep in 
hun vezels en brengen ze een groot deel van hun tijd buiten door. De 
mensen voor wie wij er willen zijn, hebben meestal een klein sociaal 
netwerk en daarmee ook geen vangnet. Niet zelden speelt daarbij ook 
mee dat ze, door wat het leven hen bracht, veel moeite hebben met 
verbinden met andere mensen. Ze zijn het niet gewend, zijn 
wantrouwend, bang of isoleren zich snel. 
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Ontmoeten en Verdiepen (O&V) 

Let op!  -  Huub Oosterhuis  -  Let op! 
De muzikale lezing over Huub Oosterhuis die gehouden zou worden 
op 7 oktober in de Koningshof in Doorn kan geen doorgang vinden 
door ziekte. Nu zal deze plaatsvinden in het voorjaar.  
 

 
 
Dinsdag 14 oktober 
Bart Wallet, Hoe nieuw is het nieuwe antisemitisme?  
Antisemitisme vult opnieuw de voorpagina’s van onze kranten en onze 
tv-rubrieken. Daarbij duikt ook regelmatig het begrip ‘nieuw 
antisemitisme’ op. Wat is dat precies? In hoeverre is er sprake van een 
nieuwe vorm van Jodenhaat in onze samenleving? In deze lezing gaan 
we op zoek naar de achtergronden en bronnen van het hedendaagse 
antisemitisme. 

 
 
Deze lezing wordt verzorgd door Bart Wallet, hoogleraar vroeg-
moderne en moderne Joodse geschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam. 
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Datum  dinsdag 14 oktober               
Tijd   20.00 uur 
Locatie  Koningshof Doorn 
Entree  Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6) 
Begeleiding Christa Deekman-Moraal en Teun Monster 
 
 
Woensdagmiddag 22 oktober    
Palliatieve zorg: “Leven toevoegen aan de dagen” 
 

=>Let op:  verplaatst van 8 oktober naar 22 oktober 
 
Een half jaar geleden hield de hoogleraar Theo Boer in het kader van 
Ontmoeten en Verdiepen in de Johanneskerk een lezing over 
euthanasie. Na afloop bleven nog al wat mensen met elkaar in gesprek 
over hun ervaringen met de vragen die een rol kunnen spelen bij 
mensen in de laatste levensfase. Daarom willen wij met elkaar in 
gesprek gaan over vragen waarmee wij allemaal wel eens zelf of in onze 
naaste omgeving, te maken kunnen krijgen. Vragen zoals: Wanneer 
krijg je palliatieve zorg? Wanneer starten we daar mee, wanneer 
spreken we van terminale zorg en wanneer van de stervensfase? Wat 
betekent palliatieve sedatie?    
 

 
            
Palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven 
van mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Het doel is niet om de ziekte te 
genezen, maar om het lijden te verrichten en het leven zo comfortabel 
mogelijk te maken op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak.                                                                                                                                           
Onder leiding van Ellis Coombe, werkzaam bij Bartimeus als 
verpleegkundige en consulent palliatieve zorg, spreken wij met elkaar 
over een aantal van deze vragen. Vanaf woensdag 1 oktober start 
bij KRO-NCRV een nieuwe vierdelige tv-serie over palliatieve zorg Leven 
tot het laatst. 

https://kro-ncrv.nl/
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Datum  woensdag 22 oktober  
Tijd   14.30-16.00 uur 
Locatie  Johanneskerk 
Begeleiding Ellis Coombe en Teun Monster  
Aanmelding Teun Monster tjmonster@planet.nl  

(ook voor autodienst) 
 
 
Vrijdag 24 oktober  
Literair bijbellezen 
Elke keer een verhaal. Open en onbevooroordeeld en ondogmatisch 
samen lezen. De Bijbel is namelijk helemaal niet bedoeld om in je eentje 
te lezen. Je hebt anderen nodig, en liefst ook een gids. Social media 
laten je in steeds dezelfde kringetjes ronddraaien, maar in gesprek met 
deze krachtige oude teksten word je uitgedaagd om te peinzen over 
jezelf en onze wereld, en lijnen te trekken naar de actualiteit. Wie 
nieuwsgierig is, is welkom. Laat je verrassen en je zult zien: er staat heel 
vaak niet wat je dacht. Diederiek van Loo verzorgt dit literair bijbellezen 
onder het motto: we gaan met elkaar vier keer aan het werk, maar één 
keer meedoen mag ook.  
 

 
 
Data  vrijdag 24/10, 7/11, 23/1 en 6/3  
Tijd  10.00-11.30 uur 
Locatie Johanneskerk 
Leiding Diederiek van Loo  
 
Namens de commissie O&V,  
Teun Monster 
 

 

mailto:tjmonster@planet.nl
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Johannes in het Dorp 

 
Zondagmiddag 12 oktober    
Bas Verheijden, MidZomerNachtsdroom   
 
In de serie (Hans) Zomerconcerten neemt pianist Bas Verheijden ons 
mee in de MidZomerNachtsdroom. Bas zal muziek van Felix & Fanny 
Mendelssohn spelen en vertellen over hun leven. Hun levensverhaal is 
bijzonder en wordt verbonden door de Midzomernachtsdroom.  
 

 
 
U kunt kennis maken met de overeenkomsten in hun muziek, hun 
affiniteit met Bach, met Italië, etc. Tijdens dit concert laat Bas u soms 
raden of de muziek die hij speelt van Fanny of Felix is. Zo luistert u met 
nieuwe oren naar de intense, maar ook lichte muziek waarin de elfjes en 
feeën uit Midzomernachtsdroom altijd lijken rond te dansen. 
www.basverheijden.com 
 
Datum  zondag 12 oktober  
Tijd   15.30 -16.45 uur 
Locatie  Johanneskerk 
Entree  eigen bijdrage na afloop 
Organisatie  Johan Doornenbal en Teun Monster 
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Vrijdag 31 oktober  
Verlies in verbondenheid 
Een avond voor wie iemand verloren heeft.                                                           
 
Voelt u zich weleens alleen in het rouwproces of vindt u het soms 
moeilijk? Deze avond biedt ruimte om stil te staan bij uw verlies, in een 
sfeer van gezamenlijkheid. We starten met het luisteren naar verhalen, 
gedichten en live muziek. Vervolgens eten we samen soep en brood. 
Daarna kunt u met een kop koffie of thee in de hand zelf kiezen wat u 
wilt doen. Er is een boekentafel om te bladeren en een herinnerings-
tafel om momenten met elkaar te delen, een creatieve ruimte om te 
schrijven of tekenen. Ook kunt u een kaarsje opsteken in de kerk en 
luisteren naar muziek of wandelen in de Johanneshof en bij de vuurkorf 
zitten. We sluiten de avond om 19.30 uur gezamenlijk af.  
 

 
                                                                                                                                                
Datum  vrijdag 31 oktober  
Tijd   17.00-19.30 uur 
Locatie  Johanneskerk 
Entree  eigen bijdrage na afloop 
Begeleiding Diederiek van Loo, Marieke Nap, Betty van Vorselen 
Aanmelding: Marieke Nap voor 25 oktober   

marieke.nap@samenopdeheuvelrug.nl 
 
Teun Monster 
 

 

mailto:marieke.nap@samenopdeheuvelrug.nl
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Overig Nieuws 

 
 
Voorgangers de komende weken: 
 

05/10:  ds. Aleida de Hoog, Driebergen 
12/10:  ds. Ineke Klos 
19/10:  ds. Diederiek van Loo 
26/10:  ds. Coby de Haan, Veenendaal 
02/11:  ds. Diederiek van Loo   --   Gedachtenisdienst 
09/11:   ds. Wietske Tinga 
16/11:  ds. Ans Pilkes, Rhenen 
 
 
Autodienst 
 
05 oktober:      Ruud Kolenbrander  453167 
12 oktober:   Elly Kamermans    06-24 27 17 77.  
 
Ga voor de liturgie naar   https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie
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Overige informatie 

Bankrekeningen 

Diaconie (graag datum en doel vermelden): 
NL85 RABO 0373 7093 58 
 
College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:  
NL82 RABO 0373 7408 40 
 
 
Website 
Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl 
Stuur uw berichten voor de website naar: 
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl 
 
 
Nieuwsbrief 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief vóór donderdag 16 okt. (12.00 uur) 
sturen naar het e-mailadres: 
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl 
 
 
Samensteller Nieuwsbrief:  
okt t/m dec 2025:  Teus Stahlie 
jan t/m maart 2026:  Hans Neecke 

http://www.johanneskerkleersum.nl/
mailto:nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

